
MIJN  LIEFSTE KIND          Tekst/muziek: Pieter Simons 
 
 
Refrein: 
   
Mijn liefste kind  
                
Ik heb op jou gewacht 
 
In het diepste van de donkere nacht 
         
Mijn liefste kind 
         
Toen ik je vond 
                 
Was de hemel rijp…voor het morgenvuur.. 
 
 
De dagen gingen 

        Zo snel voorbij 

   Dat ik jou kon voelen 

        Dicht bij mij 

Jouw lach klinkt nu nog in mijn oren zo 

Kan ik jou toch blijven horen       Refrein: 

 

De plekken waar jij zo graag kwam 

      Ik koester ze, 

        hou ze warm 

Ik droom je stappen in de gang 

Oh ik hou van je, ben niet langer bang!   

 

Het dagboek met jouw toverwoorden 

Ligt veilig onder mijn mooiste kussen.. 

 
 


