Weer een jaar

Wanneer ik door het vensterraam kijk
Zie ik de struiken en de kale bomen
Het is of de natuur op slapen lijkt

Er is weinig beweging in ‘t komen

Wanneer er een flinke storm opsteekt

Zie je ze futloos bewegen

Veel dorren takken vallen op de grond

En vergaan tot compost door kou en regen

De dagen worden korter

En de avonden heel lang

Dan is er lezen, breien en tv kijken

Het is nu al, dat ik naar de lente verlang

We lopen tegen het einde van het jaar
Dus graag mijn allerbeste wensen
Dankbaar voor ieder fijn gebaar

Aan die velen, velen dierbare mensen



