Voor het Standbeeld

In ons mooie dorpje

Heb je ook een standbeeld staan
Ze hebben een betekenis

Wat ze voor mensen hebben gedaan

Wanneer je komt in 't prachtige park
Zit daar een melkende non

Met koud regen of warm weer

Het liefste in de zon

Op de Losbaan staat een kruis
Uit de vroegere Roomse tijd

Veel werd er toen nog gebeden
De mens had meer gelovigheid

Op de hoek Venloseweg-Kerkstraat
Daar staat een oude waterput

In heel vroegere jaren werd die

Door menige “wasvrouw " toen benut.

In het dorp staat een prachtig beeld
Dat de Plagge- houwer wordt genoemd
“Wie” zie je in deze dorpspersoon
Naar wie is dit kunstwerk vernoemd

Bij ons winkelcentrum

Daar staat een wandelende tas
Stevig in de grond verankerd

Ze is niet van leer plastic of canvas

Ga niet als een standbeeld door het leven
Door verwaandheid overmand
Geen begrip voor je medemens
Die leeft...... men zegt aan de onderkant



