Mijn Land

Mijn land is een kleine stip

Op de grote wereldkaart

Toch is dit soms kille kikkerlandje
Mij het allermeeste waard

Mijn land is nu een ‘Koning’ rijk

Met een goedlachse koning en koningin
Wij krijgen nu een koningsdag

Met de 3 prinsesjes blij van zin

De sociale voorzieningen in mijn land
Hebben we van onze voorouders mogen erven
Hier zal iedereen: arm of rijk

Niet op straat van ellende hoeven sterven

Mijn land: vol files op de grote
Overvolle auto wegen

Toch kom je in een natuur gebied

Wel eens een eenzame wandelaar tegen

Mijn land: zeer veel asielzoekers

De goede en de slechte

Toch bij een overval op een juwelier
Pakte de eigenaresse ‘de eigen rechte’

Mijn land leeft nu in crisistijd

Veel failliete bedrijven, veel werkelozen
Wees niet altijd somber, denk vooruit
Je hebt hier zelf niet voor gekozen.

Mijn land: mijn levenswortels liggen in de peel
De turf daar is vroeger veel beschreven

Van mijn reizen door de jaren heen

Is ‘de natuur’ mij het meeste bijgebleven



