Kleurrijk in de Kou

Rood geel en groen

De kleur van vastenaovend

Blauw rood en geel

De plaggenviaag zo veel belaovend

Trek je door onze straten

Zie je de vlaggen aan de huizen
En menig vrolijke plaggenhouwer
Staat in het café “te buizen”

Kleurrijk als de optocht is

Je kan ervan genieten

Ze zijn soms zo mooi geschminkt
Je kent ze niet, die mooie grieten

Veel dorpsbewoners doen er mee
Je ziet de stralende gezichten
Met veel spot en tierlantijnen
Hun kunstje daar verrichten

Een mens moet op zijn tijd
Zich kostelijk kunnen vermaken
Er heerst al zoveel haat en nijd
Soms om onbenullige zaken

Heel Limburg heeft de vastenoavend koorts
Veel mensen gingen optochten kijken

Ze stonden soms rijen dik aan de kant
Kleurrijk in de kou liet men wel blijken



