Kleurrijk in de kou

Zachtjes valt de sneeuw omlaag

Een moeder brengt haar peuter naar
Het kindje springt lachend vooruit
Zij vindt die sneeuw super best

Je ziet weinig vogels vliegen

Ze houden waarschijnlijk winterstop
En als de natuur ons niet bedriegt
Dan houdt het voorlopig niet op

Zelfs de twee paarden in de wei
Draven soms een heel flink rondje
Kijkende kinderen staren heel blij
Met een “lolly” in hun mondje

Een super sport talent rent voorbij
Het gaat met grote schreden

Dat ik zo hard lopen kan

Is al een heel jaar geleden

Laat ik maar tevreden zijn

Ik kijk al uit naar het lente weer
Kleurrijk in de kou is dan voorbij
Want het voorjaar smaakt naar meer

“het nest”’



