In een vroege schemering

In een vroege schemering
Twee mooie paarden in de wei
Altijd samen draven en grazen
Zo’n tafereeltje maakt me blij

Jonge moeders met kleuters in hun zitje
Praten met die lieve paarden

Zij leren op die manier al vroeg

Mens en dier heeft zo zijn waarde

In een schemering van het leven
Kijkt eens mens nog wel eens terug
Bij alles wat je meegemaakt hebt
Wat ging de levens — tijd toch viug

Je kinderen kozen hun levensweg

De kleinkinderen worden al groot
Dankbaarheid en zorg, blijft wat ik zeg

Het verlies van EEN blijft een heel zwaar lood

Je medemensen te waarderen

Al door die vele jaren heen

Dat was wat ik van “mijn ouders” leerde
Dan sta je met verdriet niet alleen



