Ik heb liever een “Happy end”

Het is ruim 70 jaar geleden

Dat de Duitsers de moerassige peel bestreden
De laatste stuiptrekkingen in Nederland

Wij moesten evacueren en wel en passant

Met fietskar en kruiwagen

Vol geladen met beddengoed en kledij
Op weg naar het onbekende

Richting veiligheid en vrij

Ons moeder kon de koe niet missen
Qok die trok met de meute mee
Het ging dan wel heel langzaam
Maar het beestje keek heel tevree

Twee maanden lang van huis en haard verdreven
Bij vreemde mensen onderdak

Het zijn levenslang “vrienden” gebleven

Wij waren voor hun geen ongemak

Met twee gezinnen in een kamer
Slapen met tien personen op de vioer
Als je ‘s nachts een plasje moest doen
Op een emmer in de gang een hele toer

De oorlog kwam ten einde
Vreugde was groot en ongekend
Na jaren van onderdrukking
Eindelijk een blij een “Happy end”



