Ik heb liever een ‘“Happy end”

Aylan Kurdi jij klein Siries manneke
Als bootvluchteling aan land gespoeld
Jij werd opeens wereldnieuws

Dat de regering leiders hebben gevoeld

Over de hele wereld kwam spoedberaad
Het probleem leek eindeloos groot
Zoveel mensen op de viucht

Wie kan er mee helpen in die nood

Zo onmenselijk veel arme mensen

Vanuit huis en haard verdreven

Leven nu in armoede op de straat

Verdriet staat op hun gezichten geschreven

Tineke Ceelen van viuchtelingen werk Nederland
Ging onlangs naar het rampgebied

Zag hoe het leed, uit zijn voegen dreunde

en vraagt iedereen “STEUN” bij dit verdriet

Mogen we voor de toekomst hopen
Werk voor eenieder wie je ook bent
Zodat ook voor deze mensen

Moge komen een “HAPPY END”



