Het Voorjaar

Het voorjaar, lieve mensen, daar valt veel over te schrijven
Laat het maar een klein gedichtje blijven

De eerste bloemetjes uit de knoppen

En de jonge eendjes uit hun eierdoppen

Moeder eend gaat meteen te water

En achter haar aan dat kleine gesnater

Een mens heeft maanden nodig om te leren lopen

Dat cliéntje al toen het uit de dop was gekropen

De natuur en voorjaar heeft eindeloze grenzen

Laten we ervan genieten, lieve mensen

Heeft u weleens in een bijenkorf gekeken
En die prachtige honingraten vergeleken
Wat mooi en schoon zo heel secuur

Vol van zoete honing en heel puur

Als u ooit niet fit mag zijn

Warme melk met honing een goed medicijn
De imker doet zijn volk beschermen

Anders ging die meute veel te vaak zwermen
De bijen viiegen de hele dag

Een rust pauze is voor hen de nacht

Een stel paarden in een grote wei

Waarvan eentje hoogdrachtig zij

Het veulentje kwam en viel ter aarde

Waar de hele groep naar hem staarde

Wankelend stond het op met vruchtwater in de mond
Maar zijn voedingsplek wist het terstond



Na een dag huppelend door de wei

Wat maakt dat het voorjaar blij

Mensen ga naar buiten en geniet

Wat de lente en het voorjaar toch allemaal biedt

Het voorjaar begint met bestrijdingsmiddelen op de akker
De chemische wapen wedloop houdt de wereld wakker
Wat is het toch, de mensheid in sommige oorden

Door rassenhaat elkaar vermoorden

Wat ooit begon in de ark van Noach in de historie

Was het toen wel allemaal ‘peace en glorie’

Mensen lief, ga de natuur in en kom tot rust
Een flinke wandeling of fietstocht is een must
Geniet van al wat groeit en bloeit om je heen
Dat is kosteloos en voor iedereen



