Het Licht

ledere morgen doe ik met een blij gezicht
Een nieuwe dag begroeten

Kijk dan naar het hemel licht

Dat ik dankbaar mag ontmoeten

Een lief klein mensen kindje
Met lichtjes in de ogen

Die zeggen al, ik bemin je
Als je de billetjes doet drogen

Die vrolijk spelende kinderen

Als dartelende veulentjes in de wei
Nog geen zorgen met hun kinderen

‘t Hoort er op die leeftijd nog niet bij

Kijk je door troebel water in 't leven

Is de gezondheid niet altijd okee

Ben blij met de hulp die wordt gegeven
Draag ook dat “lichtpunt” met je mee

Kijk dagelijks naar het hemels zonne licht
Geniet van de prachtig bloeiende natuur
Hoor vogels fluiten ook aan jou gericht
Maak het leven vrolijker dat is niet duur

De mensen die me zo dierbaar zijn
Veel steun aan elkander geven

Een woord of gebaar, ook nog zo klein
Doet de dag in licht en vreugde leven



