Een standbeeld

Ik ben in Parijs geweest

Het was een vrolijk feest

Dat hebben we vaak gezongen

Maar de stad is nu door haat verdrongen
Door een stroming dat terrorisme heet

Zij brengen zoveel angst en leed

Zelfmoord commando’s omgord met explosieven
Als ze zelf het leven niet meer believen

Met pijn zorg en angst te leven

Als mensen niet meer om een ander geven

De mensen zijn zo erg gehersenspoeld

Dat heeft hun “Alla is Groot” niet bedoeld
Als ik zo de wereld in kijk

Voel ik mij in mijn omgeving rijk

Krijg goede zorg, veel medeleven

Dat is aan een “ouder” mens niet altijd gegeven
Maak me zorgen over kinder en kleinkinderen
Als die “terreur” niet gaat verminderen

Een van mijn grote wensen

De waardering voor de politie mensen

Ze staan ook niet in voor hun leven

Daarom wil ik hen een standbeeld geven.



