Een standbeeld (voor Lottum)

Lottum heeft zijn “Perde Mert”

De le maandag na de 1le van de 1le ieder jaar
Veel paarden liefhebbers uit het hele land

Zijn ‘s morgens vroeg daar

Lottum heeft zijn molen

Houthuizen de kapel

Daar wordt 2 maanden ’s zondags gebeden
Tegen verdoemenis en hel

Lottum heeft een pracht Rosarium
Met een geweldige rozen cultuur
De kleurrijke velden in de zomer
Een groot genot in de natuur

Lottum heeft zijn eigen “mert”
De pomp en de Peg

En zelfs “Bed en Breakfast”
Het is niet zo ver weg

Lottum heeft zijn saamhorigheid
‘t Zie je bij de rozenfeesten weer
Voor dat geweldige samenspel
Zet ik een “standbeeld” neer

Het is ruim 65 jaar geleden

Dat ik mijn liefde in Lottum heb ontmoet
Mijn kinderen zijn in Grubbenvorst geboren
Maar ze hebben Lottums bloed



