Een oud verhaal

Wij staan in de herfst van het leven
Dat de natuur zoveel moois kan geven
Geniet van de kleur rijke bomen pracht
Zoals het herfst seizoen dit weer bracht

Eerst daags na een steenkoude nacht
De bladeren verliezen aan kracht
Het is de bekende levensdroom

Ze vallen rustend onder de boom

De schapen in de dikke winter vacht
Kunnen wel tegen een koude nacht
Met de hele groep dicht bij elkaar
Verwarmen zich zelf ieder winter jaar

Een visser zat aan het kanaal

De ooievaar ging met een vis aan de haal
De man riep zeg jij bent brutaal

Daar vliegt mijn avondmaal

leder kent wel een oud verhaal

Wordt verteld met een gezicht van staal
Al is het van A tot Z gelogen

Als de gasten er maar om lachen mogen

“Een oud verhaal” het zal zo zijn
Dat doet soms vreselijk pijn

Toch blijven we het steeds herhalen
Omdat herinneringen blijven malen



