Een oud verhaal

Elk dorp heeft zo van die mensen
Dat geeft het leven kleur en glans
Men zou zich die ouderdom wensen
Maar niet iedereen krijgt die kans

Schiepers Wullum en Seuren Wullum

Twee bekende mensen uit vroegere tijd

Ze hielden beide van een borreltje

Met “gekke Maandag” een en al gezelligheid

Op de Meerlosebaan woonde de familie Roeffen Mart
Voor dier en natuur een heel groot hart

De nalatenschap heeft het bewezen

Een prachtige kinderspeeltuin is daar verrezen

Wie kent nog Miena van de katte jaeger

En Jent en Hennes ziene Jan de gemeinte vaeger

Met kruiwagen grote bezem en bats

Hebben ze menige “paarden mop” van de weg gekratst

Tegenwoordig komt een grote machine
Waaronder een grote zuig cabine

Zij vegen in het hele dorp al de straten
En houden het verkeer goed in de gaten

Vroeger had je hier schietclub “karabijntje”
Die bouwde toen bij Hankel langs het spoor
Een ondergrondse schietbaan

En alle leden gingen ervoor



In Lottum is weer glans en hoop

Voor de mensen een echte schiet bioscoop
Het is een team sport, heel apart

Voor menig jonge mensen hart

Ik heb de leeftijd van de sterken
Ben gelukkig nog goed van geest
Daarom blijf ik gedichten schrijven
Fijn dat u ze regelmatig leest

“Een oud verhaal” vertellen is geen kunst
Ik zou er velen kunnen schrijven

Laat het maar hier bij blijven

Om dit te mogen is een gunst



