Een nieuw plein

Een nieuw plein in de volksmond “de Zumpel”

Waar auto’s parkeren, glad in de lak of met een dumpel
Wel of niet een automaat waar je kan pinnen
Kunstwerk “de wandelende tas”

gaat steeds niet naar binnen

Ook bij de oude jongensschool, vroeger “St. Jan”
Een grote parkeerplaats van de tuin werd het plan
Twee auto’s heb je al vaak in de gezinnen

Grote tassen met boodschappen sjouwen ze binnen

Het Vullinghsplein met een prachtig kiosk en groen gazon
Waar het goed toeven is met een ijsje in de zon

Pastoor Vullinghs “verzetsheld” hielp onderduikers,
piloten en joden

In het concentratie kamp werd hij een van de doden

In Lottum hebben ze de Mert met pomp en peg
Met prachtige bomen en afgezet met een heg

En rond de elfde van de elfde ieder jaar
Is menige paardenliefhebber daar

De Ursulinenweide met een pracht carillon
Waar je kunt genieten van de narcissen in de zon
Jammer dat het vrachtverkeer verstoort de rust
Maar het kon niet anders “het was een must”

Ons dorp is nog vele pleinen rijk

Met speeltoestellen zandbak en jongens op mountainbike
Qok een uitlaatplaats voor de vele honden

Het cadeautje NIET opruimen blijft altijd zonde



