Een Mysterie

Het Mysterie van het leven
Draag je in je hart steeds mee
Drijft mee met zonnige wolken
Op de golven van de zee

Je kinderen gezond geboren
Vreugde alom te beschrijven

Zij lijkt op hem of hij op haar

't zal altijd wel een mysterie blijven

Het heelal is een mysterie, zie de maan, de wolken en de zon
De vraag blijft altijd aanwezig
Hoe het allemaal begon

De glimlach van de Mona Lisa
Blijft mysterieus voor iedereen
En de scheve toren van Pisa
Die staat er nog altijd alleen

De Midzomer nacht zon bekijken
Lijkt een vuurbal net boven de zee
Het zou op een mysterie lijken
En de duizenden toeristen kijken mee

Het mysterie van het leven

Is soms voor mensen zwaar
Gezondheid is ieders streven
Al wordt je ook geen 100 jaar



