De Kachel

Wie kent nog de glanzende kachel
met daarnaast de kolenkit

De lange kachelpijp met een gleufje
waarin een blinkend schuifje zit

De waterketel geeft een fluitsignaal
koffie kan worden gezet

Bakstenen boven op, om te verwarmen
Die gaan ‘s avonds mee naar bed

Achter dat glazen deurtje

Zie je het knapperende vuur

s’Avonds laat komt het droogrek met vochtige was
Die kan dan drogen in het nachtelijk uur

Grootvader en Grootmoeder zitten te rusten
In eigen “proas” de kachel er tussen in

Hij zijn pijpje, zij de rozenkrans

Bidden voor de kinderen en hun gezin

Dat is nostalgie van vroeger

Maar het was de realiteit
Tegenwoordig knopje omdraaien

Je hebt warmte voor behaaglijkheid

Maak van je eigen hart een kachel

Met warmte en een vriendelijk woord voor ieder mens
Want de mensheid wordt steeds armer

Het eigen “ik” dat heeft zijn grens.



