Bladeren op het asfalt

Bladeren vallen op de asfalt

Lichtjes branden in de kapel Houthuizerweg
Een buurtbewoonster zorgt voor de opening
Je kunt er dus dagelijks terecht

Deze mooiste lange asfaltweg
Ligt in het buitengebied

Als je de lange gladde weg oprijdt
De Losbaan waar je echt geniet

Je bent dan één met de natuur

Soms zie je schapen in het struikgewas
Kwekers rijde hun producten naar de schuur
Van groot vrachtverkeer heb je geen last

Langs de vele mooie akkerwegen

Staat wel eens een eenzaam kruis
Soms ligt er een boeketje bloemen
Van een wandelaar ver van huis

Soms zijn onze wegen

Door bevriezing spiegelglad

Het valt dan niet mee voor de chauffeur
Dagelijks voor brood op pad

Ons land kent een groot wegennet
Zie je bij de file berichten op de kaart
Ondanks dat het veel ellende geeft
Blijft ons land het meeste waard



